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VRAAG & ANTWOORD
ANNEMIEK BOS

In het cultureel centrum

't Clockhuys in Haren is van-
af woensdag een expositie te
zien over het Klooster Yesse
dat van 1215 tot 1594 in
buurtschap Essen stond. De
expositie 1s een opwarmer
voor het zomerseizoen van
bezoekerscentrum Klooster
Yesse. 'Kloostervrouwe’ An-
nemiek Bos vertelt.

Door Jan Schlimbach

Zes jaar geleden opende u het
bezoekerscentrum. Zijn er nog
mensen in Haren en omgeving
die het klooster niet kennen?

"In september bestaat het bezoe-
kerscentrum alweer zeven jaar. Per
jaar hebben we zon driehonderd
bezoekers. In totaal hebben we
ruim tweeduizend bezoekers ge-
had. Voor een bescheiden centrum
als het onze, vind ik dat heel netjes.

'Het klooster zit in de genen’

De mensen die het centrum nu nog
niet kennen, interesseert het denk
ik ook niet."”

Wat was het eigenlijk voor een
klooster?

"Het klooster Yesse werd gesticht
in 1215. Het vrouwenklooster Yesse
behoorde tot de orde der Cisterci-
enzers. Uit de stukken blijkt dat er
sprake was van stevige gebouwen,
een kerkje met torenspits en een
poorten. Er was een school, er wer-
den zieken verzorgd en er werd een
waterschap opgericht. Er leefden
enkele tientallen nonnen in het
klooster.In 1594 was het over en uit
met het klooster.

Het Clockhuys herbergt een ten-
toonstelling over het klooster.
Wat is daar te zien?

"We hebben een nieuwe serie pane-
len laten maken. Daarop wordt het
verhaal van het klooster uit de doe-
ken gedaan. We brengen de samen-
hang met andere kloosters zoals
die van Aduard en Sibculo in kaart.”

Waar komt uw belangstelling
voor het klooster vandaan?

"Dat zit in de genen, mijn moeder
was geschiedenislerares. We had-
den hier een buurman, die woonde
tot de eeuwwisseling in Essen. Die
ontving altijd mensen en vertelde
het verhaal over het klooster. Hij
had ook een heleboel vondsten ge-
daan. Toen hij te oud werd, zei hij
tegen mijn buurman en mij dat wij
dat van hem moesten overnemen.’

Het zomerseizoen staat voor de
deur, wat gaat er gebeuren?

"We willen de diepte in. Met een
themamiddag over het klooster en
het waterbeheer en andere thema’s
willen we de zaak wat meer verdie-
pen. Eerder is er al een klein boekje
verschenen over het klooster en dat
wordt nu een echt boek in de Hare-
ner historische reeks.”

Hoeveel bezoekers verwacht u?”

"Dat is moeilijk te zeggen, de ten-
toonstelling is er natuurlijk vooral
voor bezoekers van het Clockhuys.”




