Klooster Essen herleeft in bezoekerscentrum

Door Jan Schlimbach

HAREN ® [ets meer dan 400
jaar na het verdwijnenisin het
buurtschap Essen bij Haren
het vrouwenklooster Yesse
weer zicht- en tastbaar. Anne-
miek Bos heeft op haar eigen
erf een bezoekerscentrum
over het klooster ingericht
waar de kloostermoppen en
stenen vensterbanken van het
reeds lang verdwenen kloos-
ter te zien zijn.

"ledereen weet dat het
klooster hier stond. Ieder
heeft zijn eigen verhaal erbij”,
vertelt Annemiek Bos, die met
haar man het bezoekerscen-
trum is begonnen. Bos, die bij-
na haar hele leven in Essen
woont, publiceerde vier jaar
terug het boekje Het klooster
Yesse in Essen. Voor dat boekje
ging ze op zoek naar feiten
rondom het klooster, want fa-
bels waren er al genoeg. De
verhalen over het klooster
werden in Essen gedurende ja-
ren verteld door Bouwe Seffin-
ga. Hij verzorgde ook rondlei-
dingen. Omdat hij de leeftijd
der hele sterken bereikte, gaf
hij het stokje tijdens een
praatje op straat door aan Bos.

Bos zat een beetje met de op-
dracht van haar buurtgenoot.

....

Essen.

Zij wilde de herinnering aan
het klooster wel levend hou-
den, maar dan moest er ook
iets tast- en zichtbaars komen.
Uiteindelijk besloot ze een be-
zoekerscentrum in te richten
in haar tuin. Hier zijn alle
vondsten die betrekking heb-

o

Annemiek Bos bij een vitrine met Vo ndsten die redelrecht verwijzen naar de aanwezigheid van hetkloosterin

ben op het klooster verza-
meld. Ook hoopt ze nog meer
informatie| over het Kklooster
te verzamelen. Weliswaar 1s er
wel het een en ander bekend
over het klooster, veel infor-
matie is tegenstrijdig.
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Bos groepen van maximaal
twintig personen in het bezoe-
kerscentrum. Ze vertelt dan
het een en ander over het
klooster van Essen.

Belangstellenden voor het klooster

kunnen bellen voor afspraak met
Annemiek Bos, = 050 5350121
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Vrouwenklooster

Het vrouwenklooster Yes-
se behoorde tot de orde
der Cisterciénzers. Kloos-
terlmgen kozen voor de
van een klooster
egen of slecht bereik-

vormde een verhoging in
het landschap tussen de

Stad en de Hondsrug. Het
klooster Yesse werd ge-
sticht in 1215. Uit de stuk-
ken blijkt dat er sprake
was van stevige gebou-
wen, een kerkje met to-
renspits en een noorder-
en zuiderpoort. Er was
een school, er werden zie-
ken verzorgd en er werd
een waterschap opge-
richt. Er leefden enkele
tientallen nonnen in het
klooster. Het klooster

- kende zijn einde in de tijd

van de reformatie. De
nonnen viuchtten naar
Groningen. In 1594 was
het over en uit met het
klooster. Van de bebou-

ing is in Essen niets
meer te zien. De bodem
van het buurtschap ligt
wel bezaaid met sporen
van het klooster.




